
Mama
Mama is het woord

waar het leven mee begint
mama is het woord

dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen

en gaat door alle eeuwen

mama is het woord
waar de mensheid mee begint

mama is een ander woord
voor liefde.

- Toon Hermans -

Begroeting
U kan Magda een laatste groet brengen in het funerarium De Zandkorrel, 

Sint-Elooistraat 21a te Merelbeke. 
Elke dag tussen 17u en 18u behalve op zaterdag en zondag. 

Rouwadres
Uitvaartonderneming De Zandkorrel 

Familie Vandaele - Declercq
Sint-Elooistraat 21 a, 9820 Merelbeke

Online condoleren
www.dezandkorrel.com

Uitvaartzorg De Zandkorrel    -    www.dezandkorrel.com   -   09 362 61 92

Magda Vandaele                              1933 - 2022



†
Heden is van ons heengegaan

Magda Vandaele  
weduwe van Winand Declercq (†2007)

Geboren te Gent op 8 augustus 1933 en 
zachtjes van ons heengegaan in het UZ Gent op 23 maart 2022, 

in het bijzijn van haar geliefden.

Lid van Vlaamse Oud Scouts en Gidsen (VOSOG)
en verschillende parochiale verenigingen

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de parochiekerk
O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, Floraplein 2 te Merelbeke 

op vrijdag 1 april 2022 om 11 uur.
Samenkomst aan de kerk om 10u45.

Na de crematie zal Magda in intieme kring bijgezet worden 
bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Merelbeke Centrum.

Haar kinderen en kleinkinderen
Katty en Chris Declercq - Grumieaux

Pieterjan 
Elisabeth en Michael

Korneel 

Tineke en Koen Declercq - De la Marche
Sien
Sara

Haar zussen en familie
Denise Vandaele en familie

Bea en Luc (†) Vandaele - Bracke en familie

Bedanking
Met dank aan allen die mama de laatste jaren van haar leven 

mooie momenten bezorgden, haar zorgzame buren, 
de huisartsen van de praktijk Flora en de vele lieve vrienden. 

Ik verlaat nu diegene van wie ik hou 
en ga nu terug naar die ik liefhad...


