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Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

- Toon Hermans-
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Als terugkijken pijn doet,
vooruitkijken je bang maakt,
kijk dan naast je.

Ik ga met je mee, ik ben altijd bij jou
alle dagen...

Wij koesteren een warme herinnering aan

L(//? Do Deffoar

echtgenoot van Rita De Vleeschouwer

Geboren te Voorde op 23 juli 1945
en thuis, warm omringd, zachtjes ingeslapen op 13 mei 2024.

Hij leeft verder in de harten van
Rita
Elke & Klaas, Lieke en Bas
Silke & Jan, Marden en Finn

Met bijzondere dank aan
dr. Sven Deroose en verplegend personeel
van Wijkgezondheidscentrum Botermarkt

Volgens de wens van Willy
hebben we afscheid genomen in gezinskring.
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