
Jullie kunnen Louis een laatste groet brengen in het 
funerarium De Zandkorrel, St.-Elooistraat 21a, Merelbeke

elke dag tot en met vrijdag tussen 17 en 18 uur.
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Jij bent jij
Je ogen zien, je oren horen

het kleine kan je nog bekoren.
Je tred is traag, je brein is bros

maar jij bent jij, ‘k laat je niet los.

-Lex Meuldijk-



Hij leeft verder in de harten van 

Paula Wynant 
zijn echtgenote

Marleen en Peter Baudewijns - Coppens
     Jasper en Demi Van Zeebroeck - Canters
     Femke en Martijn Van Zeebroeck - Van Caneghem
Rudy Baudewijns
Nelly Baudewijns
     Evelien De Cuyper
     Christophe De Cuyper
       Ferre De Cuyper
Hans Baudewijns
Nathalie en Wim Baudewijns - Van der Fraenen

zijn kinderen en kleinkinderen

Met dank aan 
Huisartsenpraktijk Balegem, het Wit-Gele Kruis Oosterzele,  
het team van DVC ‘De Bron’ en iedereen die hem met goede
zorgen en liefde heeft omringd.

We melden u het overlijden van    

Louis Baudewijns
echtgenoot van Paula Wynant

Geboren in Balegem op 20 februari 1937
en overleden in het AZ St-Elisabeth te Zottegem

op 24 augustus 2024.

De familie zal afscheid nemen van Louis in beperkte kring
op maandag 2 september 2024.

De urne van Louis zal thuis liefdevol omringd worden.

Nooit vragend, nooit klagend,
je pijnen in stilte dragend,

je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,

je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Nu ik dood ben, begraaf me dan niet
verstik me niet onder een zware steen

maar laat me de kans om vrij te zijn
en te gaan over de grenzen van de dood

mee met de wind, mee met de vogels
die ik bewonderde en liefhad tijdens mijn leven.

Nu ik dood ben, verstik me niet in je tranen, 
maar schep een herinnering aan mij niet op mijn graf

maar in je even levenssfeer daar waar je gelukkig bent.

Nu ik dood ben, gedenk de goede en gelukkige dingen
en vergeet en vergeef mijn fouten

want die hebben we toch allemaal en ik had u allen zo lief.


