
Maak iets speciaals van elke nieuwe dag
En van ieder klein moment

Leef, lach en geniet

♥
Elke dag is uniek en tegelijk bijzonder

En dat je dit beleven mag
Is steeds opnieuw een wonder

♥
Nee, niets is vanzelfsprekend

Geen minuut, geen uur , geen dag
Dus twijfel geen seconde

♥
LEEF, GENIET & LACH

De familie dankt je voor de vele blijken van steun, 
medeleven, jouw aanwezigheid. 

Dat sterkt ons in deze moeilijke tijd.

Uitvaartverzorging De Zandkorrel



SABINE
De Bosscher

22 september 1967 – 21 juni 2025

Dankbaar om:

♥	 Lieven Bauters
		 M’n allerliefste schat, ‘boeleke’, steun & toeverlaat, 
		 m’n uitlaatklep, m’n luisterend oor: MIJN ALLES.

♥	 André 
† & Denise De Bosscher - De Bosscher

		 De oneindige vele kansen en mogelijkheden 
		 en de liefdevolle zorgen & levenslange toewijding.

♥	 Henri† & Simone† Bauters - Bourdeaud’hui
		 Te mogen deel uitmaken van jullie warm en liefdevol gezin.

♥	 Lieve broer en schoonzus, schoonbroers 
		 en schoonzussen, kinderen en kleinkinderen
		 De vele mooie jaren, te mogen zijn zoals ik ben, 
		 om jullie respect, oprechte steun en begrip.

♥	 Alle mooie engelen die me in de moeilijkste maanden 
		 deze levensles hielpen dragen.
		 Christopher, Frank & Yin, Goedele, Katheleen, Magda, 
		 Nicole en Sitti & Lot.

♥  	 Vrienden voor het leven
		 Ingrid, Jo, Johan en Tania.

♥	 Alex & Lieven
		 Onze Franse droom te mogen Be-Leven omringd 
		 met de beste zorgen.

♥	 VZW Pluszorg AZ Zeno Knokke
		 O.l.v. dr. Devos, Ann, Frauke, Marie-Amélie & Véronique.

De dankbaarheidsviering vindt plaats 
in zaal Caipirinha (ingang via Salisburylaan) 

in Merelbeke-Melle op vrijdag 27 juni 2025 om 11u30.

JIJ trekt mij steeds weer naar boven
als mijn schouders het begeven.

♥ 

JIJ streelt de etiketjes
die we kregen in het leven.

 ♥
JIJ ploetert dapper met me mee

tracht mij steeds te verstaan.

 ♥
JIJ trotseert m’n stormen
zelfs de zwaarste orkaan.

 ♥
JIJ bent mijn haven, elke dag opnieuw
we zinken, varen, drijven en dobberen.

 ♥
JIJ & WIJ, dat voelt zo goed
Zullen we samen blijven ?

 ♥

In plaats van bloemen of kransen, zou ik het mooi vinden 
om mijn urne thuis gedurende lange tijd te omringen met bloemen. 

Daarom zou ik jullie willen vragen 
geen bloemen mee te brengen naar het afscheid. 

Dan kan ‘mijn allerliefste schat’ op latere momenten bloemen kiezen 
in de vorm van een bloemenbon van Groendecor Vandeputte. 

 
Zo blijft mijn liefde voor bloemen ook in de toekomst dichtbij.


